Intuitief- en reflectief schrijven

/k aaé/u,// omdal ik niet weel watl it denk toldal ik leed wal ik wil zeggen.
- Flaanery OConnot-

Praktijk Jij bent Oké
De denker in ons heeft al gauw de neiging de
regie van je over te nemen. Als een acrobaatje

springt hij van het een naar het ander en houdt

ons zo aardig bezig.

In deze workshop ga je in gesprek met jezelf.
Met de juiste oefeningen word je bewust van
het onbewuste. Je innerlijke stem wordt
uitgenodigd naar buiten te komen. Laat je
verrassen door de woorden die als vanzelf gaan

stromen.

Er wordt niet gelet op grammatica of
zinsopbouw. Je hoeft het schrijven zelfs niet
eens echt leuk te vinden.

Maar ben je nieuwsgierig naar je eigen verhaal?
En wil je bewust worden van het onbewuste?

Schrijf je dan in voor deze workshop intuitief- en
reflectief schrijven met een vleugje mindfulness.

Praktische informatie

» Materialen inbegrepen.

» Koffie/thee en water is aanwezig.

» Kleding: makkelijk zittend.

» Neem sloffen of dikke sokken mee.
» Neem ook buitenkleding mee.

» Je lunch neem je zelf mee.

Op: 02-12-2020

Waar: EquiJoy in Ell

Tijd: 13:00 uur - 17:00 uur
Info: Je investering € 65,-

Aanmelden: lisette@jijbentoke.nl
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